
Kapel OLV van de Zeg - Zegge

De kapel Onze Lieve Vrouw van de Zeg is een Mariakapel te Zegge. Ze bevindt zich aan de Onze Lieve Vrouwestraat 105 en is een 
bedevaartsoord.
In de kapel zijn vijftien gebrandschilderde ramen aangebracht die de Geheimen van de Rozenkrans voorstellen.
De kapel werd voor het eerst in 1459 genoemd als CapellaS. Mariaenoviterfundata. In 1622 was er sprake van de Maria Boodschapkapel.
De kapel werd een paar maal verbouwd, maar in 1922 gesloopt en vervangen door de huidige, neogotische, kapel, ontworpen door 
Jacques van Groenendael. In 1969 en 1998 vonden restauraties plaats. Ook tegenwoordig vinden nog bedevaarten plaats, geconcentreerd 
op 25 maart (Maria Boodschap). 

Een zestiende raam is
gewijd aan Maria en
haar zoon.
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