Heilige Barbarakerk - Breskens

Het betreft een bakstenen noodkerk van
1950, die meer op een schoolgebouwtje
dan op een kerk lijkt, afgezien van het
dakruitertje. Deze verving een noodkerk
van 1946. Tot de bouw van een definitieve
kerk is het nooit gekomen:

De kerk is bekend door het werk van de in 2017 overleden pastoor
(sinds 1970) en beeldhouwer Omer Gielliet die hier zijn werkplaats
had en ook zijn kerk voorzag van tal van beelden.

De toegangsdeur bestaat grotendeels uit een veelarmige kandelaar, de klink is een Davidsster.
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De twaalf apostelen in een halve cirkel met in het midden Jezus.
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De vier evangelisten met hun
symbolische afbeelding.

(gevleugelde figuren, mens, rund, leeuw, adelaar.)




