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In 1923/24 werd deze kerk gebouwd door architect M. Roebbers
ter vervanging van een kerk uit 1858.
De kerk is een forse kruiskerk met een versmalde en verlaagde
halfronde absisen een hoge toren. De viering wordt gedekt door
een grote gemetselde koepel die in zijn geheel is beschilderd.

Het glas in lood in het linker en rechter kruisgedeelte is gemaakt door de bekende in
Roosendaal geboren glazenier Jan Schoenaker. Er is veel werk van deze glazenier te vinden
in de regio. In de basilieken van Oldenzaal en Raalte zijn ook ramen van Schoenaker te vinden.
Het glas in lood in de absisis gemaakt door L.F. Asperslagh.

Opvallend zijn de gigantische schilderwerken op de muren en plafonds waaronder ook 
de kruiswegstaties. Ook deze zijn het werk van Jan Schoenaker en L.F. Asperslagh.



In de absiseen groot schilderwerk van 
het Lam Gods met daaronder de 
symbolen van de 7 sacramenten.

Doop, Vormsel, Priesterschap,
Eucharistie, Huwelijk, Biecht,
Sacrament der zieken.
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Schilderingen waarschijnlijk door L.F. Asperslagh.
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Onder het schilderwerk zeven gebrandschilderde ramen.

Maria hoort van de engel
Gabriel dat ze zwanger is.

De geboorte van Jezus 
in de stal.

12 jarige Jezus in de
tempel.

Glas in lood L.F. Asperslagh.

Maria bezoekt Elisabeth. Opdracht in de tempel.

Voorstelling van 5 blijde geheimen van de Rozenkrans.
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In het linker kruisgedeelte:

Maaltijd van aartsvader Abraham
Met de Heer (Genesis 18) waarbij
hij de belofte krijgt dat zijn 
bejaarde vrouw Sara hem binnen
een jaar een zoon zal schenken.

Abraham zit met de drie
Boodschappers van de Belofte
aan tafel onder de eikenboom 
van Mamre, terwijl zijn knecht
het geslachte kalf braadt en zijn
vrouw ongelovig lachend toekijkt.

Glas in lood Jan Schoenaker


