
Norbertus Lyceum 

Het Sint-Norbertuslyceum werd in 1919 opgericht door een initiatiefgroep van
vooraanstaande Roosendalers waaronder kapelaan Batenburg van de Sint Jansparochie.
Zij vormden het eerste bestuur. Dit bestuur trad in april 1919 tot de vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs toe. De eerste rector was A.P.J. van den Hout.
De  architect van het gebouw was P. Buskens.

Rechts:
Raam uit 1935 aangebracht bij het bereiken van 300 leerlingen.
Sint Norbertus wordt afgebeeld als heilige die de ketter Tanchelm
aan zich onderwerpt. Zijn voet houdt deze vijand van het ware geloof 
letterlijk in bedwang. Het raam is van Alex Asperslagh. (1901-1984)

Norbertus (van Xanten), Sint-Norbertus (omstreeks 1080 – 1134)
was een rooms katholieke bisschop en stichter van de orde der Premonstratenzers.

Links en onder:
Glas in lood ramen naar ontwerp van Albert Troost (1924-2010)
voor de nieuwbouw in de zuidvleugel van de school uit 1958.
De ramen beelden de vier elementen uit.

Ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan is er een boek uitgebracht.
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